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5. BÖLÜM AJürete İnanıyorum 


6. BÖLÜM Kadere İnanıyorum 


4. BÖLÜM Peygamberlere İnanıyorum 

























ÇOBAN YILDIZİ MI, 


ALLAH’A KUL OLMAK MI? 














Allah'ımı Seviyorum 














evlâdım." dedi. 

ire döndük. Geç vakitlere 


düşündüiT yarattı. Yeryüzünü ve gökyüzünü bizim için süslüyor, canlılarla ;enlendiriyordu. Ormanda yediğim kırmızı, mor böğürtlenleri, yabanî erikleri, kovaladığımız rengârenk kulları, kelebekleri, çiçekten çiçeğe bize bal yapmak için bıkıp usanmadan dolaşan arıları asla unutamazdım. 

Bu gözlemlerimi anlatınca: 

"Şehirde rahatça yaşamak varken niçin burayı tercih ettiğimizi herhâlde 


Yazılar yazılır mı? 
Boyalar bir araya, 

Gelip resim olur mu ? 

Bir yaratan olmazsa. 
Uçar mı kelebekler? 
Yeryüzünü rengârenk. 
Süsler mi jn çiçekler? 

İner mi yeryüzüne 
Yağmur yüklü bulutlar? 
Meyve veren ağaca 
Dönüjiir mü tohumlar? 







O NU HATIRLAMAK 

Filizlenen şu tohumlar. 
Çiçekler, kuşlar, meyveler. 
Desen desen kelebekler. 
Seni hatırlatır Rabbim. 

Kapındaki sadık kullar, 

gonca ve gülleı 
Ötüşen güzel bülbüller, hatırlatır Rabbim. 

bulutlar, ve yıldızlar. 
Sevginden ağlayan gözler. 
Seni hatırlatır Rabbim. 









KELOĞLAN VE EŞEĞİ 


Bir yaz gününde Keloğlan ve eşeği yolculuğa çıkmışlar. Padişahın bulunduğu şehre doğru ilerliyorlarmış. 
Gidilecek yol oldukça uzun ve engebeliymiş. Bu meşakkatli yolculuğu biraz olsun rahatlatmak için, bizim Keloğlan, türlü eğlenceler bulmaya çalışmış kendince. Kâh eşeğine türküler söylemiş, kâh bilmeceler sormuş. kâh hikâyeler anlatmış. Masal 

tine katılmaktaymış. Fakat yol bir 


türlü bitmek bilmiyormuş. Bir çeşme¬ nin başına vardıklarında, bir tas vişne hoşafıyla karşılaşmışlar. Hoşafı görünce, Keloğlan‘ın aklına yeni bir şey gelmiş. Birkaç ay önce konakladığı bir handa, inancı zayıf bir yabancıdan dinlediklerini hatırlamış. 
Onları aktarıp, eşeğinin düşüncelerini de almak istemiş. Hemen başlamış anlatmaya: 

Kocakulak? 





Hem o kazanı kim koydu oraya? 

- Kim koydu olur mu? O eskiden 





BTiTnıtn nsıııısıııt 









öyleyse bizim ve bütün canlıların ihtiyacını bilen, ^ merhamSff bir Yüce”yaratıcı var ki yağmuru O gönderiyor.” 





BİZ ALLAH’I BİLİRİZ 



Ben Allah’ı bilirim, rengârenk çiçeklerle Ve desen desen kelebeklerle. 
Ben Allah’ı bilirim, başak başak buğdayla Güneş’le ve Ay’la 

Ben Allah’ı bilirim, atomlarla yıldızlarla Güllerle ve goncalarla. 
Ben Allah’ı bilirim, tatlı dille güler yüzle Geceyle ve gündüzle. 



Ben Allah’ı bilirim, renklerle ışıklarla. 
Ve sevgi dolu bakışlarla. 
Ben Allah’ı bilirim, aydınlık bir çehreyle. 
Ve oradan açılan bir çift küçük pencereyle. 


Ben Allah’ı bilirim, yemyeşil yapraklarla. 
Soluduğumuz tertemiz havayla. 
Ben Allah’ı bilirim, tık tık atan kalblerle. 
Organlarla, dokularla, hücrelerle. 


Ben Allah’ı bilirim, çalışkan karıncalarla. 
Arılarla, ballarla. 
Ben Allah’ı bilirim, anaların yüreğindeki şefkatle. 
Bir babanın kalbindeki engin merhametle. 



a 


Ben Allah’ı bilirim, tatlı tatlı meyvelerle; Ona uygun yaratılan, ağızlarla, dillerle. 
Ben Allah’ı bilirim, cıvıl cıvıl kullarla, İrmaklarda şırıl şırıl sularla. 


Kalpteki sevgiyi gözlere muştulayan. 
Tertemiz güzyaşlarıyla biliriz Rabbimizi. 
Düşünen beynimiz, yazan elimizle biliriz. 
Biz Allah’ı biliriz, tohumlarla, Hdanlarla, Ve meleşen kuzularla. 



Biz Allah’ı biliriz, dağlarla denizlerle. 
Parmaklarımıza vurulan ayrı ayrı izlerle. 
Suda yüzen balıklarla biliriz Allah’ı; 

O’nu anlatır, mazlumların yerde kalmayan 

Biz Allah’ı biliriz, dua dua seherlerle Ve ızdıraplı gönüllerle. 

Biz Allah’ı biliriz, gül yüzlü Nebî ile Ve etrafındaki nurlu sahabilerle. 




Bahtiyar Semih 






n«ile sevgiyle anıld.. 







BULMACA 



na 


2. Allah'ın "besmele" İçinde geçen İsimlerinden biri 


4. Allah'ın isimlerin. 

5. Allah'ın yaraıtıgı 


8. Allah'ın, "besmde" içinde geçen isimlerinden İMri 

9. Allah'ın "her şeye gücü yeten" anlamındaki ismi 

10. Peygamberimize sadakatiyle tanıdığımız İslâm halifesinden ilki: Hazreti... (Sadakatinden dolayı aldığı ünvanla birlikte) 

Allah'a iman eden büyük sahabe 

12. Allah'ın, "her şeyi işiten" anlamındaki ismi 

13. "Allah'tan başka ilâh yoktur." anlamındaki "Lâ İlahe illallah" 

14. Namazın her hareketinde söylenen ve ezanda en çok tekrarlanan, “Allah büyüktür." anlamındaki söz 

13. Kur'ân-ı Kcrtm'de Allah'ın büyüklüğünü, isimlerini ve sıfat- 

16. Allah'ın güzel İsimlerinden biri 

17. Allah'ın, Peygamber Efendimize ilk indirdiği "Oku!" emriyle başlayan âyetlerin bulunduğu süre 

18. Allah, bir şeyin olmasını istediğinde, hangi emri verir? 








^ BULMACA ^ 








































HER ŞEY O NU ANLATIYOR 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Vücudumuza dikkat edersek elleri- sarım harikasıdır. Bitkilerin yaprakları, 























JSİİ" -' 'HİIİİ 



Kaktüs bitkisi, diken şeklindeki yapraklarıyla ve su depolayan gövdesiyle çöl şartlarına uygun yapıdadır. 

Çölde yükler taşıyan devenin; hörgücü, ayak tabanı, kirpikleri, yarılmış üst dudağı, lüU litreden fazla su alabilen midesi... Kısacası devenin bütün vücudu çöl şartlarına uygun¬ dur. Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış.’” 


Çevremizdeki bütün ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer bütün canlılar, bulundukları ortama göre farklı özellikler taşır. 
Bu da açıkça gösteriyor ki Allah, her canlıyı yaşadığı ortama en uygun yapıda yaratmıştır. 








Okursunuz bir kitabı, Sahibini sorarsınız. 
Gördünüz mü bir hoş 
Yapan kimse ararsınız. 


Sahipsiz mi yerler, gökler.’ 
Düşününce insan anlar! 
Her şey bize ispat eder: Büyük, kadir, bir Allah vai 










BİR İNSAN İÇİN BİR MEDRESE 


Gemileri karadan yürüterek dehasını ispatlayan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra da gece gündüz çalışmasını sürdürdü. Geleceğin ilim adamlarını, devlet adamlarını yetiştirmek İçin büyük bİr medrese yaptırmaya başladı. Adı Fatih Medresesi olacaktı. Burada kalbi inanç ve sevgiyle aklı fen bilimleriyle dolu, insanlığa yararlı nesiller yetiştirmekti hedefi. Bunun için çalışıyordu dur durak bilmeden. 

Fatih'in bu çalışmalarını hatalı bulanlar da vardı. Yanındaki bazı kişiler, ona bu yaptığının boşuna masraf olduğunu, burada düşündüğü ideal neslin yetişmesinin çok zor olduğunu iddia 


Ömrü okuyup araştırmakla geçen ve okuduklarını uygulayıp başarılı olan Fatih, çevresindekilerin bu görüşlerini ve tenkitlerini sabırla dinledi. Sonra onlara şaşırtıcı bir soru sordu: 

- Peki, bu medreselerden sadece bir kişi de mi yetişmez.^ 

- Eh işte, dediler biraz düşündükten sonra. Olsa olsa bir kişi yetişebilir belki. 

Fatih Sultan Mehmet, tebessüm ederek ilginç bir karşılık verdi onlara: 

- İşte o bir tek insanın yetişmesi için bu medreseleri yapmaya değer. 
Çünkü, iyi yetişmiş bir tek insan, milletimize ve bütün bir insanlığa çok yararlı hizmetler sunabilir. 
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.Şu dünya misafirhanesine dikkatiice baksan, hiçbir ^^'dü/ensiz, nizan^s'R've gayesiz göremeksHK Allah, yeryüzSndeki bütün , varlıkları mükemmel bir dü2en içinde yaratmıştır. Ya “en güzel biçimde yaratılar insan” nasıl gayesiz olabilir ki... 























^ BULMACA 
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KİTAP KURDU 


Ercesi sabah dışarıdan gelen gürültüyle uyandım. Hemen pencereye koçup baktım. Çiftliğe bir sürü araç gelmiş. Traktör, biçerdöver, balya makinesi, zeytin çırpma makinesi ve daha neler neler... Bu gürültüye kafa dayanmaz. Anlaşılan bütün günü çiftlikten uzakta geçirmem gerekecek. Kitaplarımı yanıma alıp Büşra ve Kübra ile buluşmak üzere zeytinliğe yöneldim. 
Her yaz kitap okuma yarışı yaparız 


orada. En çok kitabı ben okurum. Bu yüzden babam bana "kitap kurdu" der. 
Okulda da kimse geçemez beni. Okurum, çünkü Allah’ın ilk emriymiş okumak. Annem, Kur’ân’ın ilk inen ayeti¬ nin "oku" kelimesi ile başladığını sık sık hatırlatır. 

Arkadaşlarım zeytinlikteydi. Birlikte en yüksek ağaca çıkıp dallarına oturduk. Kitaplarımızı okumaya başladık. Bir yandan da, çiftlikte olup bi- 
35 










■ bu i,!” 
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Yedi kat göğü birbiriyle can ■ uyum içinde yaratan O’dur Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık. 


. Gözünü çevir de bak, görebilir misin bir kusur? 





KUR’AN 








mTw¥TirBMî»îTR 





Kül 

sroSt' 






Hedefin nedir? 

Büyük adam olmak; ailene, vatanına, milletine büyük hizmetler yapmak mı? 

Evrenin sırlarını keşfedip, 

Rabbini daha iyi tanımak mı? 

Öyleyse hiç durma, 

dünyanın en hızlı trenine bin ve yola çık! 



CENNETİ SATIN ALMAK 

















^ BULMACA ^ 































































Oku, yaratan Rabbin olan Allah’ın ismiyle... 

O, insanı yapışkan bir hücreden yarattı. 
Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 

Kalemle yazmayı öğretendir. 
İnsana bilmediklerini öğreten O’dur. 


En hayırlınız, Kurân'ı öğrenip, onu başkalarına öğretendir. 

(Hadis-i Şerif meali, Buhari 9/66) 





MEKTUP 




HER ŞEY O’MU ANLATIYOR 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Peygamberlere Inamyonım 




dalmaktan korktuğunu iddia etti. 
Amcam altta kalmadı. 

avladığın balıklar zıpkını yiyince, d4e dokunur bir tarafı kal* mıyor.” dedi. "Ben en azından balığın irisini avlıyorum..." 

Birkaç saat boyunca her şey yolunda gitti. Ancak daha sonra, gökyüzünü gri bulutlar kaplamaya, rüzgâr gittikçe hızlı esmeye başladı. 

“Lodos bu!" dedi amcam. "Karadan denize doğru esiyor." 

Dönmemiz gerekiyordu. Ama ne olduysa, teknenin motoru bir türlü çalışmadı. Amcam ve babam çaresiz, kürek çekmeye başladılar. Yağmur yağıyordu. Amcamın elindeki kürek, ıslak zeminde kayıp denize düşüverdi. 
Dalgalara kapılarak uzaklaşmaya 
54 


başladı. Tek kürekle yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Amcam küreği almak için denize atladı. Yüzdü ve onu yakaladı. Ancak bu sırada, kontrolden 

kişiyle sürüklenmiş, amcamla aramız epey açılmıştı. Bir yandan elinde kürekle yüzmeye çalışıyor, diğer yandan bize bir şeyler söylüyordu. Ama dalgaların ve rüzgârın sesinden onu duymak imkânsızdı. Galiba tekneye ulaşmaktan ümidini kesmiş ve sahile yönelmişti. Babam endişelendi. Amcamın bunu başarabileceğini sanmıyordu. Denize atlayıp ona doğru yüzmeye başladı. 

gözden kayboldu. Akıntı ve rüzgâr bizi açık denize doğru sürüklüyordu. 
Saatler saatleri kovaladı. Gece oldu. 










garipler de susuz.” Önce eşekleri suladı birer birer. Nihayet onlar çekilip gidince sıra bize geldi. 

Dedem, “Galiba burası eşek adası.” dedi. “Anlatırdı köylüler: Adada kimse oturmazmış. İçme suyu sadece bu kuyudaymış. Biri gelse de su verse diye beklermiş bu garipler. Bu kez bu iş bize nasip oldu. Sadakamız 

“Sadaka sıkıntıları giderir, belâları def eder." derdi dedem. Böyle söyledi dedem. Haklıydı da. Az sonra bir tekne göründü ufukta. Yaklaştı. Sahil güvenliğin teknesiydi bu. Babam da içindeydi. Kılavuz kaptanı, haritası, pusulası, her şeyi varmış teknenin. 
Bütün gece fırtınaya rağmen aramışlar bizi. Kurtulduk sonunda. Sana şükür* 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1er olsun Rabbim! 

“Rehberstz olmuyor...” dedi babam. “Yollar, yolculuklar rehber istiyor. Yoksa, her şey gelebilir insanın başına!" 

Düşündüm. “Dünyada yolcuyuz.” 
demişti anneannem bİr keresinde. 
“Ruhlar âleminde başlıyor bu yolculuk. 
Dünyada konaklayıp ahirete gidiyor insanlar.” 

"Hayat yolunda da rehbere ihtiyacımız yok mu?“ diye sordum baba- 

"Olmaz mı?” dedi babam." Allah bize doğru yolu göstermesi için peygamberler görevlendirmiş. Peygamberler, hayatın akışı içinde kaybolup gitmeyelim, yapmamız gereken* 



leri bilelim, gideceğimiz yere, yani ahirece hazırlanalım diye rehberlik eder bizlere..." 

Üstün insanlarmış peygamberler. 

Asla günah işlemez, güzel davranışlarıyla örnek olurlarmış diğer insanlara. Şartlar ne kadar zor da olsa Allah'ın mesajlarını insanlara iletir, onlara doğru yolu gösterirlermiş. 

Allah'ın kaç peygamber görevlendirdiğini sordum. Binlerceymiş. 
Allah geçmişte her yere ayrı bir peygamber göndermiş. İnsanları rehbersiz bırakmamış. İlk insan olan Haz- 

ilk peygambermiş. Son peygamber de bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm. Ondan sonra başka bir peygamber gelmeyecek. Kur'ân'da yirmi beş tanesinin adı geçiyormuş yalnızca. Bunlardan beşi büyük peygamberlermiş: Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. 
Muhammed Aleyhisselâm. 

"İnsanlar onların peygamber oldu- 

“Peygamberlerin pek çok mucizeleri var." diye cevap verdi babam. Yani Allah'ın izniyle kimsenin yapamadığı harika şeyler yapıyorlarmış. Böylece hem peygamber olduklarını ispat etmişler hem de insanlara bilim ve teknolojinin geliştirilmesinde öncülük etmişler. Meselâ, Nuh Peygamber gemi yapımını öğretmiş insanlara. 
İbrahim Peygamberi ateş yakmamış. 


Yanmayan eibiseier ütetiiebileceğine işaret etmiş böyiece. İsa peygamber ümitsiz hastaiıkiarı iyiieştirerek tıbbın gelişeceğine, Musa Peygamber asasıyla taştan su çıkararak artezyene. 
Süleyman Peygamber rüzgârla yolculuk ederek uçağa. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Ay’a ve Güneş'e hükmederek uzay keşiflerine işaret etmiş. Ama O'nun en büyük mucizesi 


Bunları 

daklarından 

dü: 




Haritasız rehbersiz, 
Yokuiuğa çıkılmaz. 
Peygambersiz öndersiz. 
Cennete nlaiilmaz. 


En büyük peygamberdir. 
Peygamberim Muhammed. 
0 gelince yayıldı dünyaya. 
Barij, sevgi ve rahmet. 


Sevgili Peygamberimizi tanımayı çok istiyorum. Çiftliğe döner dönmez O nunla ilgili kitap okumayı düşünüyorum. Öğrendiklerimi arkadaşlarıma da anlatmm belki. Ama önce denizde 

Rehbersiz, kılavuzsuz, bir başına yolcu- 


muş, görsünler... 
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I rehbersiz, 

_ j _rakmayan Allah, 

elbette insanlığı da peygembersiz bırakmaz. 


SEVGİLİ PEYGAMBERİM 


Göklerin bir Ahmed’i, Yerlerin Muhammed’i, 
İki cihan serveri. 

Sevgili peygamberim. 

Nur damlıyor yüzünden. 
Asla dönmez sözünden. 
Hep doğrudur özünden. 
Sevgili peygamberim. 


Mevlâm övmüş yaratmış. 
Sevgi ile donatmış. 
Alemleri kuşatmış. 
Sevgili peygamberim. 





Şu “saray gibi dünyanın” sobası ve lâmbası olan Güneş, Dünya’mızdan yaklaşık bir milyon defa büyüktür. Güneş'in bir saatte çıkardığı enerjiyi elde etmek için, dünyadaki bütün denizler kadar petrol, dağlar kadar odun ve kömür gerekmektedir. 

























^ BULMACA ^ 




































































Allah’ın verdiği nimetlere karşılık bizden istenen üç görev var: Zikir, fikir, şükür... 

Bir şey yemeye başlamadan evvel, 

"Allah'ın adıyla" anlamında "Bismillâh" demek zikirdir. 

Yedikten sonra "Elhamdülillah” demek şükürdür. 
Yerken bu nimetleri veren Allah’ın bize olan şefkatini, bu nimetleri ne kadar güzel yarattığını düşünmek de fikirdir. 


HER ŞEy (yNU ANLATIYOR 








HLR ŞEY YERLİ YERİNDE 





Ahirete İnanıyorum 
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Bölüm 



DEDEMİN RÜYASI 


Kıvırcık öldü. Oysa kuzuma çok iyi bakmışcım. Ama yine de öldü i|te. 
Üzüldüm... Çok ağladım. 

“Ba^ka kuzu vereyim." dedi anneannem. İstemedim. Tutmaz ki onun 

"Ömrü bu kadarmış!" dedi annem. "Hayatı veren de Allah, alan 


Her canlı ölürmüş. Biz de ölecekmişiz zamanı gelince. Ruh bedenden aynlınca organlar duruyor, çalışmıyormuş artık. Cansız bir beden kalıyormuş geride. Öldükten sonra neler oluyor, ruh nereye gidiyor, merak ediyo- 

"Öldükıen sonra kabir hayatı başlıyor.” dedi babam. Kıyamete kadar sürermiş bu hayat. Allah'a inanıp 



ibadet edenler için cennet bahçesi olurmuş kabir. Bütün İnsanların sınavı bitince dünyanın sonu gelir, ahiret başlarmış. İnsanlar dirilir, hesap verir' miş Allah’a. 

Peygamberimiz ahiretin varlığını, insanların tekrar dirileceğini haber 

mamış. Hatta bir tanesi kuru kemikle» ri ovalayıp toz hâline getirip. Sonra da “Kim diriltecek bunları.^“ demiş alayla. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle cevap vermiş onlara: “İlk olarak kim yarattıysa o diriltecek!” 

“Hâlbuki gözümüzün önünde her yıl ölüp dirilir bu tabiat.” dedi anneannem. “Kışın kefen giymiş gibi bembe¬ yaz olur; kurur bağlar, bahçeler, solar 


şey, ortalık şenlenir. “ 

Anneannem bahçe ve çiçek deyince, dedem geldi aklıma. Sabahtan beri bahçede sessiz sedasız oturuyordu dedeciğim. O da mı üzülmüştü acaba.^ Hemen yanına gittim. 

“Üzülme dedeciğim, ahiret var!“ 
dedim. “Bak, ben artık ağlamıyorum." 

Dedem, "Biliyorum." dedi gülümseyerek. “Dün gece babamı gördüm rüyamda, cennetteydi. Duygulandım biraz." 

Küçük yaşta yetim kalmış dedem. 
Hayal meyal hatırlarmış babasını. 

"Cennet nasıldı dede?" diye sor- 

“Hiçbir gözün görmediği, hiçbir 




kulağın işitmediği, hiçbir insanın düşünemediği kadar güzeldi.” dedi. 

“Yemyeşildi bahçeler..." diye devam etti. Dalıp dalıp gidiyordu ötelere. “Rengârenk çiçekler, çeşit çeşit meyveler, yiyecekler, içecekler, şırıl şırıl akan ırmaklar vardı. Ve o ırmaklar üzerinde kurulu köşkler, saraylar. Her biri birbirinden güzel ve birbirinden genişti. Üstelik kimi inci, kimi mer¬ can, kimi yakuttandı. Kendi köşkünü gezdirdi babam. Sonra, öyle güzel bir köşke getirdi ki beni, güzelliğini ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. Gören bilir ancak." 

“Anlat dede anlat!” dedim. 

“Nakış nakıştı duvarları. İpek döşemeler, hizmetçiler... Dedim ya, 


gören bilir. “Sen çok sıkıntı çektin, yi- 

nin köşkün onun İçin bu kadar güzel." 
dedi babam. Girecektim köşküme, biri tuttu beni. “Daha vakit var, acele etme." dedi. O sırada uyanmışım...” 

Üzüntümü çoktan unutmuştum. 
“Dede, beni de alır mısın köşküne?" 
diye atıldım hemen. 

Neşeyle gülerek, “İbadetlerini yaparsan alırım." dedi. 

"Yaparım dedeciğim!" dedim. Ben bir Müslümanım, Müslümanca yaşarım elbet." 

Dedem. "İyİ öyleyse." dedi. "Zaten cennete de ancak böyle gidilir. 
İbadetlerini yerine getiren, 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Sevindim. Sonra aklıma geldi. 

“Dede" dedim. ”Scn ya^Iı ve hasça bir adamsın. Ptrhizin var. Ccnneccc gördüğün her 5cyi yiyemezsin ki!" 

Güldü dedem. Şunu anlatcı: "Peygamberimizin ya^lı, beli bükülmüş bir halası varmış. Zorlanarak yaptığı ibadetlerindeki kusurları kastederek. 
"Ben bu hâlimle cennete girebilecek miyim?" diye sormuş O’na. Şakalarında bile yalan olmayan Sevgili Peygamberimiz, onun iki büklüm hâlini kastederek, “Sen bu hâlinle cennete giremezsin." demiş. Halası üzülmüş, ama O hemen açıklama yaparak güldürmüş halasını. "Halacığım,” de¬ 


miş. “Niçin üzülüyorsun? Ben sana cennete giremezsin, demedim ki. Bu hâlinle giremezsin, dedim. Cennete 

“Ne güzel!" dedim sevinçle. “Hep genç, hep güzel, hep sağlıklı olarak sonsuza kadar mutlu yaşamak ve hİç ölmemek!" 

Sonra birden aklıma geldi. Ölmeden cennete gidilmez ki! "Sen ölmekten korkmuyor musun?" diye sordum 

"Neden korkacakmışım?" dedi kaşlarını çatarak. “Ben Allah'a ve ahirete inanıyorum. Hem biliyorsun, Adem atamız cennetten geldi. Cennet bizim asıl vatanımız. Dostlarımız, 



saydı, dünyann 


"Nc olacak?" < nin gibi yaşlı ve ha 






işte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine; ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! 
İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de O diriltecektir. 

O, her şeye hakkıyla kadirdir. 














ONLAR BUNU BİLİYORLAR MI? 


Adamın birisi, durmadan hayaller görüyor, kendisini bir buğday canesi sanıyordu. Hatta bazen de kendisinin bir darı tanesi olduğunu düşünüyordu. 
Bu yüzden "Tavuklar beni her an yiye* bilir!" deyip bir türlü dışarı çıkmıyordu. Yakınları onu ikna etmek için çok çalıştılar: 

- Olur mu öyle şey kardeşim, sen koskoca adamsın. Buğday da değilsin, 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darı da. Saçmalama, kendine gel! 

- Boş ver bu hayalleri, kuruntularından vazgeç! 

- Koca adamsın baksana, bu hâlinle tavuklar senden korkar. 

- Darının, buğdayın aklı fikri olmaz, üstelik onlar konuşamaz. Oysa sen akıllı bir adamsın. 

- Hayal görüyorsun, sinirlerin bo- 




























KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN VE KARINCA 


İstanbul’da güneyli bir günün sabahı, Topkapı Sarayı’nın avlu* sunda bulunan Has Oda'nın kapısı açıldı. Başında görkemli bir kavuk taşıyan, uzun boylu genç, ağır adımlarla arka bahçeye doğru iler* ledi. Bu genç, bütün dünyaya hükmeden muazzam Osmanlı Devleti’nin kudretli hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman'dan baş* kası değildi. İşinden vakit bulduğu zamanlarda nefes almak için arka bahçeye çıkar, ağaçları ve de* 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nizin maviliğini seyrederdi. Deniz, güneş ve ağaçlar o gün de çok güzeldi. Fakat ağaçlardan birkaç tanesinin yapraklarının buruşmuş olduğunu gördü. Hemen yanlarına yaklaştı ve dikkatle incelemeye başladı. 

Az sonra bu durumun sebebini anlamıştı. Karıncalar sarmıştı güzelim dalları. Aklına hemen bu ağaçları ilaçlatmak geldi. Böylece ağaçlar karıncadan kurtulacak ve 


rahat bir nefes alacaklardı. Fakat birden durakladı. Karıncalar da can taşıyordu. Onlara zarar vermek doğru olur muydu.’ Bir turlu işin içinden çıkamayan Kanuni, meseleyi çözmek için hocası Ebussuud Efendi’yi aradı. Hocası odasında yoktu. Hemen oracıkta bulunan bir kâğıt parçasına kafasını kurcalayan soruyu yazdı ve hocasının rahlesinin üzerine bırakarak oradan ayrıldı. 

Birkaç saat sonra hocası odasına gelmiş ve rahlesi üzerindeki kâğıdı görmüştü. Yazıyı okuduktan sonra eline kalemini alan Ebussuud Efendi, bu yazının altına bir şeyler yazdı ve kâğıdı yine rahlenin üzerine bıraktı. 

Kanuni Sultan Süleyman, diğer işlerinden fırsat bulduğu bir an, yeniden hocasının odasına uğradı. 
Hocası odasında yoktu, fakat rahlenin üzerine bıraktığı kâğıt parçasında kendi yazısının dışında bir şeyler daha yazılmış olduğunu 


gördü. Merakla yazıya doğru eğildi. Okudukları karşısında ibretle tebessüm etti. Kâğıdın üst kısmın¬ da Kanuni'nin hocasına yazdığı soru vardı. Merhametli Hünkâr hocasına şöyle diyordu: 

**Mcyve ağaçlannı sarınca karınca. 
Günah var mı karıncayı kırınca.’** 

Hocası Ebussud Efendi ise bu sorunun altına şu cümleleri ekle- 

**Yann Hakk’ın divanına varınca, Süleyman'dan hakkın alır karınca!** 

Evet merhametimiz o kadar büyük olmalıydı ki bir küçücük karınca bile bunun dışında kalmamalıydı. İşte bu ahlâk ile ablaklanan Kanuni Sultan Süleyman, bir karınca karşısında duraklamış ve onu incitmekten çekinmişti. 


Kendi yaratılırını unutarak "Şu çürümür kemikleri kim diriltecek?” 
diye Bize misal vermeye kalkar. 

Ey Muhammed, ona de ki: "Onları ilk defa yaratan diriltir. 

Hem O, yaratmanın her türlüsünü bilir.” 


"Kabirde sürekli kalmayacağız...” 
Allah’ın bizlere ikram ettiği, saymakla bitiremeyeceğimiz bu nimetlerin elbette bir hesabı var. 



yeni 

HAYAT 

Übcy bin Halef, elindeki çürümü| bir kemikle Peygamber Efendimizin karşısına dikildi. 

Öldükten sonra insanın yeniden dirileceğine bir türlü aklı yatmıyordu. Çürümüş kemiği parmakları arasında ufalayarak Sevgili Peygamberimize (Aleyhisselâtü vesselam) sordu: 


Yüce Allah, bu soruya Peygamberimizin şöyle cevap vermesini iste- 




Kışın ölmüş gibi duran uç yüz bin çeşit bitkinin baharda tekrar yeşillenip çiçek açması, öldükten sonra dirilmeye en güzel örnektir. 

Nasıl ki koca bir incir ağacının özelliklerine ait bütün bilgiler küçücük çekirdeğinde yerleştirilmiştir. Aynen öyle de insana ait bütün özellikler de hücrelerde bulunan 
DNA'larda kodlanmıştır. Kuru bir çekirdekten koca bir ağacı, minicik bir hücreden insan gibi mükemmel bir varlığı yaratan Allah, hiç şüphesiz öldükten sonra onu tekrar diriltebilir ve muhakkak diriltecektir. 






BULMACA 


' i. İnsanların ahirette toplanacakları meydan. 

2. İlk yaratılan varlık <Aynı zamanda Kur an da bir j ^ ^ 






^ BULMACA ^ 
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HER ŞEY O NU ANLATIYOR 







Kadere İnanıyorum 


KADER MI, RASTLANTI Mİ? 





JIHiî 




2 -2 








Azrail $öyle cevap vermiş: Bana onun ruhunu az sonra Hindistan'da almam emredildi. Burada ne arıyor, diye duşundum." 

olay. Adam, Azrail’den kaçayım derken eline düşmüş bilmeden! 

Bir şey kaderde varsa kimse engel olamaz, bunu anladım. "Ama tehlikelerden de korunmamız gerekmiyor mu?" diye sordum babama. Babam dedi ki; "Mutlaka gerekiyor. İsteğimizin dışında gerçekleşen olaylardan sorumlu değiliz ama kendi kararlarımız sonucu gerçekleşen olaylardan sorumluyuz. 
Allah her şeye bir sebep yaratmış dünyada. Tohum atmadan ekin olmaz. 
Çalışmadan bir iş başarılmaz." 

Hazreti Ömer'i anlattı sonra. Kaderin ne olduğunu iyi bilirmiş o. Bir gün, arkadaşları ile birlikte yolculuğa 

ki, orada veba hastalığı olduğunu duymuşlar. "Geri dönelim." demiş Hazreti Ömer Efendimiz. Arkadaşlarından biri, "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye itiraz etmiş. Hazreti Ömer (Radyatlahu anh) "Evet!" demiş. "Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum." Birlikte geri dönüp hastalanmaktan kurtulmuşlar. Yani Allah, sonucu onların seçimine göre yaratmış. 

İyi ve kötü her şey var dünyada, 


diyor babam. Allah Kur'ân'da açıklamış hepsinin sonucunu. Sonra da istediğimizi seçmede özgür bırakmış bizi. Ahirette iyiliği seçene ödül, kötülüğü seçene ceza verecek. 

Sonunda çiftliğe döndük. Anneanmak için sabırsızlanıyordum ki bİr sürprizle karşılaştım. Civcivler yumurtadan çıkmış. Annelerinin peşinde dolaşmaya başlamışlar bile. "Ne çabuk!" 
dedim şaşkınlıkla. Sonra, aklıma ördek yavrusu geldi. Civcivlerin arasında yoktu. Aradım. Bir su birikintisi bulmuş, yüzüyordu. İyice arttı şaşkm- 

Hayvanlar bize benzemiyor. 
Dünyaya gelir gelmez her şeyi yapabiliyorlar. Bu da onların kader programı. 
Hâlbuki biz sonradan öğrenip her şeyi, geliştirebiliyoruz. Her canlı bir görevle gelmiş bu dünyaya. 

Çok şey öğrendim çiftlikte. Her şeyden önemlisi Allah'ı, melekleri, kutsal kitapları, peygamberleri tanıdım. Ahiret gününü, kaderi öğrendim. Hem de yaşayarak öğrendim bunları. İnancım arttı. İçimi tatlı bir huzur kapladı... 




































ALLAH’IN SEVGİSİNİ KAZANMAK 















^ BULMACA ^ 
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PEŞİN HÜKÜM 


Ders Fen Bilgisi idi, ünitemizin adı da “Dünyamız ve Gökyüzü”. O gün, “Dünya'nın Şekli” konusu işlenecekti sınıfta. Öğrenciler her zaman şakalarıyla dersi renklendiren Fen Bilgisi öğretmenini heyecanla bekliyorlardı. 

Her zaman derse araç ve gereçleriyle gelen öğretmen, yine öyle yaptı. 
Elinde bir yerküre modeli İle sınıfa girdi ve hemen alelacele anlatmaya başladı: 

- Qxaıklar, dedi. Biliyorsunuz eskiden insanlar dünyamızın düz bir tepsi gibi olduğunu sanıyorlardı. Oysa dünyamız bir futbol topu gibi ya da şu gördüğünüz yerküre modeli gibi küre 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şeklindedir. Aslında bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? 

"Evet hocam, biliyoruz. Tabi ki dünyamız yuvarlaktır, alt ve üst kısımlarından basık bir küreye benzer...” gibi cevaplar alacağını umuyordu öğretmen. Fakat hiç de öyle olmadı. Çocuklar sanki ağız birliği yapmışçasına hep birlikte cevapladılar: 

— Olur mu hocam? 

- Bize şaka yapıyorsunuz herhalde? 

- Koskoca dünyanın üstünde gezip dolaşıyoruz hocam. O kadar büyük düzlükler, geniş ovalar var. Dağlar var, denizler var, akarsular var. Hiç dünya yuvarlak olur mu hocam? 


demeye baîladı 




insan bir yolcudur... 
Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarhktan kabre, kabirden sonra 

“hayatın hesabını vermek üzere” haşre, oradan da sonsuza kadar yolculuğu devam eder. 


HER ŞEY O’NU ANLATIYOR 









Düşünelim, Yazalım... 


Konu: ALLAH SEVGİSİ 


BİZİ yaratan, saymakla bitiremeyeceğimiz nimetleri ikram eden Allah’tır. 

Allah’a olan sevgimizi ve O’na nasıl teşekkür edeceğimizi bir şiirle ya da kısa bir yazıyla anlatabilirsiniz. 
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Konu: PEYGAMBER SEVGİSİ 


Sevgili Peygamberimiz Hazreıi Muhammed Aleyhisselâma olan duygularınızı “bir şiirle" anlatmaya ne dersiniz? 
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Bulmacaların Şifresini 
Nasıl Bulacağız? 


önce bulmacayı çözelim. 

Bulmacanın içindeki yuvariak ve renkli kutucuklara hangi harfierin geldiğine dikkat edelim. 

Meselâ bulmacada mavi renkii yuvarlağa hangi harf gelmişse, şifre kısmındaki mavi kutucuğa da aynı harfi yazmaiısınız. 

Sarı kutucuğa A harfi geimişse bütün san kutucuklara A harfini yerleştirebiiirsiniz. 


Kısacası aynı renkier aynı harfleri gösteriyor. 


Bulmaca Çözümleri 

























































































































































